
 
 

SCHRIFTGEDEELTE 

Lukas 2:22-35 

Johannes 8:12-20 

 

THEMA  

Ik ben het Licht der wereld.  

 

EXEGESE 

Lukas 2:22-35 

Vers 22-24 Na de geboorte van een zoon is de vrouw, volgens de wet van God (Leviticus 

12:1-8), zeven dagen onrein. Na de besnijdenis moet ze nog 33 dagen in afzondering blijven. 

Dan mag ze niet in de tempel of de synagoge verschijnen en niets heiligs aanraken. Na deze 

40 dagen wordt Jezus voorgesteld aan God. Dat heeft God geboden in Zijn wet. Alle 

eerstgeborenen werden tot de dienst van de Heere geheiligd, totdat de stam van Levi (na de 

zonde met het gouden kalf) plaatsvervangend dienst ging doen in de tempel. Vanaf dat 

moment werd de eerstgeborene losgekocht voor vijf sikkels (ca. € 3,50). Dit geld was 

bestemd voor de Levieten. Verder wordt het reinigingsoffer gebracht. Rijken offerden een 

lam en armen brachten een paar tortelduiven of jonge duiven. Het offer dat Jozef en Maria 

brengen zegt dus iets over hun ‘welstand’.  De Heere Jezus ondergaat het reinigingsoffer 

voor al de Zijnen. Hij neemt al hun onreinheid op Zich en offert Zichzelf voor hen op, want Hij 

is Zelf de inhoud van dit offer. Het lam dat, of in dit geval de duif die, geofferd moest worden, 

wijst heen naar het Lam Gods. 

 

Vers 25-28 Simeon, een man uit Jeruzalem, is rechtvaardig en vroom. Deze man 

verwacht de Messias. Hier wordt Jezus ‘de Vertroosting Israëls’ genoemd. Hij zal het volk 

troosten en redden van de vloek van de zonde. De Heilige Geest was op Simeon. De Heilige 

Geest is op alle gelovigen, maar hier wordt in het bijzonder bedoeld de Geest van de 

profetie. Simeon weet dat de Messias nog tijdens zijn leven zal komen. Simeon wordt van 

binnen uit, door de Heilige Geest, naar de tempel gedreven. 

 

Vers 29-32 Simeon verlangt te sterven, maar weet dat hij niet zal sterven voor hij de 

Messias gezien heeft. Nu gaat hij met blijdschap de dood tegemoet (Filippensen 1:23). God 

heeft Zijn belofte gehouden. De Heere openbaart hem dat dit Kind de beloofde Messias is en 

Simeon gelooft dat. De Heere Jezus is de Bewerker van zijn zaligheid, maar Simeon belijdt 

dat die zaligheid ook voor de heidenen is. Christus is de Zon der gerechtigheid, het Licht der 

wereld. Zonder het Evangelie verkeert de wereld in volslagen duisternis. Christus is de 

heerlijkheid van dit volk. Door het geloof in het Evangelie verkrijgt het de eeuwige 

heerlijkheid. 



 
 

 

Vers 33-35  Simeon zegent Jozef en Maria die verwonderd hebben geluisterd naar deze 

onbekende. Hij zegt tegen Maria dat Christus de ondergang is voor alle hoogmoedige 

mensen (Lukas 1:51), hen die Hem niet nodig hebben en dat Hij het behoud is voor allen die 

nederig voor Hem knielen. Christus is het bewijsteken van Gods liefde, maar velen zullen dat 

weerspreken. Ze zullen in Hem een verleider zien, Hem zelfs voor een Godslasteraar 

uitmaken. Opdat openbaar komt wat er in de harten van de mensen leeft ten aanzien van de 

Heere Jezus. Maria zal diep verdriet hebben, als ze zal zien dat het volk haar Zoon zal 

verwerpen en kruisigen. 

 

Johannes 8:12-20  

Inleiding Jezus spreekt deze woorden waarschijnlijk na afloop van het Loofhuttenfeest 

(Joh. 7:2, 53). Dat feest moest zeven dagen duren (Lev. 23:39; Deut. 16:13). Bij bepaalde 

ceremonies van het Loofhuttenfeest werd licht gebruikt. Mogelijk speelt dit op de achtergrond 

als Jezus spreekt over het licht van de wereld. In de perikoop zijn drie onderwerpen te 

onderscheiden.  

a) Licht. Dit komt alleen in vers 12 aan de orde. Pas in het volgende hoofdstuk wordt 

dit weer opgepakt, wanneer Jezus de blinde het licht in de ogen geeft (9:5-7).  

b) Het getuigenis van Jezus. Hierover gaat het in vs. 14, 17, 18. Dit gedeelte heeft een 

parallel met 5:31-39.  

c) Jezus’ oordeel over anderen. Daarover gaan vs.15-16. 

 

Vers 12 In het Oude Testament is licht een beeld voor God als verlosser (Ps. 27:1), maar 

ook voor verschillende goddelijke gaven en eigenschappen, zoals Gods leiding, verlossing, 

waarheid, Woord of Torah/wet (Ps. 36:9; 44:3; 119:105; Jes. 58:8-10; Micha 7:9). Jezus 

openbaart in dit vers (weer) iets van Zijn identiteit. Hij is het licht van de wereld. Hij is het licht 

dat leven geeft aan degenen die Hem volgen. Hij is de Messias die zou komen om licht te 

brengen (Jes. 8:23-9,1). Alles concentreert zich op de persoon van Jezus. Hij is het licht. Hij 

geeft leven. Hij zorgt ervoor dat Zijn volgelingen niet in duisternis zullen wandelen (zie ook 

Joh. 1:4-7; 9:5-7). Jezus zegt als het ware: het licht van de wereld ben Ik. Dat licht heeft de 

wereld nodig om te kunnen bestaan en te leven. Het is levens-licht. Het leven staat tegenover 

de duisternis. Het licht schenkt redding uit de levensbedreigende machten van de duisternis. 

Jezus roept Zijn leerlingen op om in het licht te geloven, zodat ze zelf kinderen van het licht 

worden (Joh. 12:35-36). De vraag in dit gedeelte is niet zozeer wat dat licht precies is, maar 

dat Jezus het is. Daarom gaat het in de verzen hierna om de uitspraak van Jezus dat Hij het 

licht is. 

 

Vers 13 Weer komt de vraag naar de legitimiteit van dit getuigenis naar voren, zoals ook 

in 5:31-40. De farizeeën erkennen het getuigenis van Jezus niet. Immers, een getuigenis van 

twee of drie getuigen is pas waar (Deut 17:6; 19:15. Zie ook Joh. 8:17). Het gaat dan om een 

forensische, rechterlijke betekenis van het begrip getuigenis. Voor een rechtbank heeft het 

getuigenis van twee (of drie) personen rechtskracht. Dus volgens de farizeeën kan Jezus niet 



 
 

alleen op grond van Zijn eigen getuigenis aanspraak maken op geloofwaardigheid van Zijn 

uitspraak dat Hij het licht van de wereld is. 

 

Vers 14-16 Jezus verdedigt in dit vers waarom Zijn uitspraak wel waar is en geldigheid 

heeft. Allereerst verwijst Hij naar Zijn afkomst en naar Zijn bestemming. Hij komt bij God 

vandaan en gaat weer naar God toe. Zijn tegenstanders weten dat niet en daarom geloven ze 

Hem niet. Jezus komt bij God vandaan en God is de bron van waarheid. Daarom is het 

getuigenis van Jezus ook waar. De farizeeën zien dat niet omdat ze naar het vlees oordelen. 

Dat wil zeggen: ze kijken met menselijke maatstaven naar Jezus, in plaats van met het geloof. 

Ze missen de Geest Die hen laat zien en begrijpen wie Jezus is en waar Hij vandaan komt 

(Joh. 3:3; 6:63). Jezus oordeelt echter over niemand. Hij is gekomen om de wereld te redden 

(Joh. 3:17). Als Hij oordeelt, dan doet hij dat samen met de Vader (Joh. 5:19.30).  

 

Vers 17-18 Jezus komt weer terug op het getuigenis. Hij heeft eerst uitgelegd dat Zijn 

Zelfgetuigenis betrouwbaar is. Nu spreekt Hij over het punt van het aantal getuigen. Jezus is 

niet de enige getuige, ook de Vader getuigt van Hem. Het beantwoordt aan de voorwaarde die 

de wet aan een rechtsgeldig getuigenis stelt, namelijk dat het door twee personen gegeven 

moet worden. De eerste getuige is Jezus Zelf. De tweede is de Vader die Hem gestuurd heeft. 

Zij verklaren allebei dat Jezus voor God werkt. Zijn goddelijke daden getuigen voor Hem. Als 

het getuigenis van twee mensen voor de wet al voldoende is, hoe veel temeer dan het 

getuigenis van twee goddelijke personen: dat van Jezus en de Vader. 

 

Vers 19 De farizeeën willen de Vader van Jezus als getuige horen: ‘Waar is Uw Vader 

dan?’ De vraag is niet geboren uit onkunde (zie Joh. 5:18). Ze stellen zich met de vraag op het 

formele rechts-standpunt: als men een getuige oproept, moet men hem toch kunnen 

presenteren. Het is dus opnieuw een eis tot legitimatie en wellicht een uitdaging: kom met Uw 

Vader voor de dag, als Hij uw getuige zal zijn. Het antwoord van Jezus is duidelijk: als ze Hem 

kennen, kennen ze ook de Vader. Maar omdat ze Hem niet geloven en verwerpen, kennen ze 

de Vader niet. 

Voor wie Jezus niet kent, is de bewijsvoering niet overtuigend en hij wil het bewijs van Jezus 

juist bewezen hebben. Het bewijs van Jezus lijkt dan ook niet logisch. Het kan slechts gekend 

en toegestemd worden door wie Hem hebben leren kennen: degenen die uit God geboren 

worden (Joh 1:13; 3:3). Het is een kennen in het licht van Jezus’ woorden en werken. Het is 

dus geen blind geloven en een onbegrepen aannemen (Joh. 6:69). Het is een kennen dat door 

de inhoud van Jezus’ woorden en de macht van Zijn daden zich bewust wordt van de 

aanspraak van de liefde van God tot de wereld, die in Jezus zichtbaar wordt. 

 

Vers 20  Deze aanduiding van de plaats (bij de schatkist) geeft aan dat Jezus 

waarschijnlijk in de voorhof van de tempel was, waar het erg druk was. De schatkist moest 

namelijk voor iedereen toegankelijk zijn. Ondanks dat, werd Jezus toch niet opgepakt. Zijn uur 

was nog niet gekomen en wordt niet door mensen bepaald. Zijn tijd op aarde is in Gods hand.  

 



 
 

GELOOFSLEER 

Jesaja 49: 6  Het Licht voor de heidenen 

Johannes 1:4-7 Het Licht 

Johannes 9:5  Het Licht der wereld 

HC vraag 1  Enige troost en leven en sterven 

 

GEBEDSPUNTEN 

• Bid dat God met Zijn Licht in ons leven schijnt en dat Hij ons redt van de duisternis van de 
zonden. 

• Bid dat de Heere wereldwijd met Zijn Licht schijnt en Zijn Koninkrijk uitbreidt.  

• Belijd dat we elke dag zondigen en bid om vergeving. 
 

PSALM- EN LIEDLIJST 

Psalm 119: 53   Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet 

Lofzang v. Zacharias:4 en 5 Voor elk, die in het duister dwaalt 

Lofzang van Simeon:2 Een licht zo groot zo schoon 

Avondzang:1   O grote Christus, eeuwig licht 

    Maak ons tot een stralend licht voor de volken 

    Uw woord is een lamp voor mijn voet 

 

INTRODUCTIE OP DE VERTELLING OPTIE 1 

Ga met de kinderen in een kring zitten. Maak het donker door de lampen uit te doen en de 

gordijnen dicht te doen. Vertel dat als het donker is, je alles minder goed ziet. Je kunt niet 

goed zien of de tafel vies is of dat er rommel ligt. Steek daarna een kaars aan of doe een 

lamp aan. Door het licht kun je meer zien. Je kunt nu zien of de tafel vies is en of er rommel 

op de grond ligt. Dit beeld zegt iets over de Heere Jezus. Hij is het Licht van de wereld. 

Luister maar wat dat betekent.  

 

INTRODUCTIE OP DE VERTELLING OPTIE 2 

Ga met de kinderen in een kring staan. Vandaag gaan we iets over onszelf vertellen. Ik heb 

hier een zachte bal. Als die bal naar jou wordt gegooid, dan vang je de bal en zeg je: Ik 

ben…. en dan noem je een kwaliteit van jezelf. Je kunt met de kinderen een aantal 

kwaliteiten op het bord schrijven, zodat ze een idee krijgen van wat ze kunnen zeggen. Na 

afloop vertel je dat we vandaag ook iets horen over wie Jezus is. Hij zegt: Ik ben…. Na de 

vertelling vraag ik aan jullie wat Jezus van Zichzelf zegt en wat dat betekent.  

 

 


